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Goedenavond. 
Mijn naam is Niko Bovenberg. 
Sinds 6 jaar geef ik les op de Opleiding Techniek en Theater. 

Hiervoor werkte ik als inspiciënt bij Toneelgroep Amsterdam. 

Daarover schreef ik columns. 
Veel mensen vonden die stukjes niet leuk.  
Dat was de bedoeling.  
Toen ik hier ging werken stopte ik met de columns.  
Want ik versleet geen schoenen meer op het toneel. 
Nu schrijf ik af en toe dagboek-achtige stukjes over mijn leven op mijn Facebookpagina.  
 
Vorige week ging een les niet door. 
Dat kwam doordat een oud-student, die wat over zijn studietijd en eerste jaren na school aan de 
eerste jaars zou komen vertellen, niet kon komen. 
Want zijn werk riep. 
Zulke jongens/meisjes krijgen soms een offer they can't refuse. 
Even een andere oud-student bellen, dacht ik. Voorwaarde: niet langer dan 2 jaar van school.  
Anderhalf uur voor lesaanvang.  
De eerste zat op de fiets. 'Ja leuk Niko, wanneer?' 
'Nu, vanmiddag.' 
'Jammer, ik fiets juist naar...' en hij noemde een onduidelijke buitenlocatie in een veengebied- 
'....daar moet ik zo repeteren.' 
Een andere oud-student nam fluisterend op, 'ik kan niet hard praten, Niko, want ik ben een 
voorstelling aan het monteren...shit....sorry,......we pikken hem nu juist weer op, dag...' 
Ik hoor hoe hij zijn telefoon neerlegt en tegen iemand 'attentie changement' fluistert.' 
Een ander nam de telefoon op met het geluid van geweld met trussen op de achtergrond.  
Weer een ander stond in een trailer. 'Ik heb maar een arm, Niko.' 
'Wat is er dan met die andere gebeurd?' 
'Die houdt een bos klamplatten en twee schoren vast.' 
Of: 'Goed dat je belt, Niko, ik sta juist op een Genie in Bogota en ik heb hier zo'n Reiche und Vogel 
2KW fresnelkachel uit jouw tijd voor m'n neus en die zit helemaal vast, weet jij nog hoe je dat 
deurtje openkrijgt? 
Wat zeg je? Vanmiddag iets komen vertellen? Nee, dat gaat niet lukken, Niko, vraag me af of me 
vandaag sowieso iets gaat lukken met die ploeg hier maar het hotel is verder wel OK en er is hier 
een McDonalds waar ze onder de toonbank bier verkopen.' 
Bij de meesten werd niet opgenomen. 
Ik probeerde er nog een: 'Hallo Niko, ja sorry Niko, ik heb hier even de halve KLM over de vloer, 
zal je net zien, bel je zo terug.' 
'Ja, hier ben ik weer, ja sorry er zit hier wat druk, ik moet een Boeing 747 mappen, dat is even een 
dingetje.... Wat, vanmiddag zeg je, nee, sorry, echt niet, lijkt me wel leuk overigens, sorry er belt 
iemand, tot...." 
 
Mijn columns werden geredigeerd door de eindredacteur van het blad waarin ze verschenen: Rob 
de Graaf. 
'Niko,' schreef hij eens, 'waarom overdrijf jij altijd zo?' 
'Overdrijven? Rob, het is allemaal echt gebeurd.' 
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'Dan moet je het afzwakken,' was zijn advies. 
En het werkte. Mijn columns werden kernachtiger, grappiger en vooral veel effectiever.  
 
En dan nu, met het risico dat mijn verhaal ongeloofwaardig wordt, vertel ik voor een keer de twee 
geschrapte afzwakkingen uit de tekst hierboven.  
 
'Niko, ik versta je niet, ik zit in een taxi en het verkeer is hier nogal heftig. Wat zeg je? Nee, in 

Caïro. De container met al het decor, licht en geluid staat nog in de haven want de douane wil geld 

zien, morgen hebben we voorstelling en we hebben minstens twee dagen nodig om alles te 
bouwen in die pleuris hut dus ik heb vanmiddag geen tijd.' 
 
'Nee Niko, ik zit op het politiebureau. Maar eigenlijk sta ik in de Schouwburg met een Russische 
opera maar ik zit ik hier omdat zo'n Pool vannacht van de paddestoelen heeft gesnoept en die 
heeft tot aan Zandvoort een spoor van vernielingen achtergelaten.' 
 
Willen jullie nog een schrap horen? 
 
'Vier jaar geleden zocht ik voor het zelfde lesonderdeel een ex-student: 
Hallo Niko, ja, ik sta hier met twaalf flightcasen buiten het vliegveld in Novosibirsk, ze hebben de 
deur achter me dicht gegooid, ja, het is midden in de nacht en het vriest. De zwenkwielen zijn 
onder mijn flightcasen vandaan gejat. Ik kan niet opbellen maar blijkbaar wel opgebeld worden. 
Kan je even een papiertje pakken: Ja, 48 heavyduty zwenkwielen met vier keer zoveel slotbouten 
van 35 millimeter, veerringen en moeren plus 2 passende sleutels, en een Makita met boortjes 8,5 
voor als de gaten niet kloppen. Kan je dat regelen met een koeriertje ofzo? 
Wat, of ik wat aan de school heb gehad? Mmm, was een beetje soft.' 
 
 
 
 
 
 


